Een absolute must

Na de vernieuwing gaat het stukken
beter met ZAM, het aantal

groeit. Maar hele volksstammen weten

abonnees

nog niet dat er een blad bestaat dat

voor iedere in Afrika geinteresseerde

een absolute must is. In de komende

maanden gaan we daarin een beetje

verandering brengen. Bij de vele Afrika-

evenementen dit najaar wordt ZAM ter

kennismaking uitgedeeld en er komt

een aantal verkooppunten bij

, verspreid

over het hele land.

Maar de beste aanbeveling aan een

kandidaat-lezer komt natuurlijk van

de liefhebber die al abonnee is. Doet u

mee? Benut de opplakbon op

AFRIKA

de pagina

hiernaast.
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Lieve
Joris schreef een indringend boek over het leven van rebellen in Congo. Schuldig
aan vreselijke wandaden, en tegelijk getekend door onvoorstelbaar leed.

Lewis Nkosi’s nieuwe roman Mandela’s ego gaat over de
verwoesting die de apartheid aanrichtte, in het leven van Nelson Mandela, in de
culturele tradities van Zuid-Afrika. Eén van de gevolgen: aids.

Fok die nationalisme, zeggen
opstandige Zuid-Afrikaanse rockgroepen Fokofpolisiekar en Rokkeloos. Ze zingen
in het Afrikaans, maar willen niks weten van het Afrikaner volksgevoel.

De grensverleggende foto’s van Zanele Muholi
vieren de seksualiteit van lesbische vrouwen in de Zuid-Afrikaanse townships,
maar tonen ook de hoge prijs die de vrouwen hiervoor vaak moeten betalen.

In Madagaskar schuilen
achter armoede en vervuiling unieke diersoorten en een wonderschone natuur.
En doe alles rustig, rustig aan, vinden de Malagassiérs.

Pieter-Dirk Uys schrijft Thabo Mbeki
Afrikaanse diaspora in Azié
Verbazend: lekker zonder tanden
Met vakantie in Zimbabwe
Nujoma’s miljoenenspel
Schemerseks, taboe bij aidsbestrijding
Bi Kidude, koningin van de taarab
De dood van een hofdichter
Machtsstrijd binnen het ANC

Rubrieken
Eerste indrukken
Likkebaardende politie
Kijken en bekeken worden
Wat een moslim denkt
muziek, boeken, kunst, agenda, aanbiedingen

Als Zuid-Afrikaanse vrienden me vragen

wat Rita Verdonk nu eigenlijk voor type is,
antwoord ik doorgaans: “Een soort Manto
Tshabalala-Msimang.” De Zuid-Afrikaanse
minister voor volksgezondheid en haar Ne-
derlandse collega voor vreemdelingenzaken
lijken als twee druppels water op elkaar.

Ze kunnen niet tegen kritiek en ze weten
het altijd beter.‘ledereen’ is tegen ze, maar
van de steun van het gewone volk zijn ze
overtuigd. Het woord aftreden komt in hun
vocabulaire niet voor.

Verdonk haalde zich onlangs weer de woede
op de hals vanwege het paspoort van Hirsi
Ayaan Ali; bij de aidsconferentie in Toronto
stond menig Zuid-Afrikaan het schuim op
de lippen vanwege het stalletje waarop

het ministerie van Tshabalala-Msimang
knoflook, zoete aardappelen en olijfolie had
uitgestald, als oplossing voor aids.

In het kader van de culturele uitwisseling
tussen Nederland en Zuid-Afrika lijkt het
me aardig als de ministers eens een tijdje
elkaars portefeuilles overnemen. Misschien
dat Verdonk’s ‘regels zijn regels’ de uitvoe-
ring van het aidsbeleid in Zuid-Afrika ten
goede zou komen. Want daar is iedereen het
wel over eens: met het officiéle aidsbeleid in
Zuid-Afrika is niks mis. Het probleem is dat
de minister er zelf niet in gelooft en het dus
niet uitvoert.

Met het beleid van minister Verdonk is van
alles mis. En daar heb je dus juist een mi-
nister als Tshabalala-Msimang nodig, die er

niet in gelooft.

bart.luirink@niza.nl
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