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Welkom bij ‘Africa on the Move’ van het Nederlands instituut voor Zuidelijk
Afrika — NiZA — dat met veel steun en inspiratie van het Humanistisch instituut

voor Ontwikkelingssamenwerking — Hivos — tot stand is gekomen.

De woorden van Lieve Joris echoén nog na in ons hoofd. En ze spreken tot onze
verbeelding. In het leven van generaal Assani is de uiterst complexe
werkelijkheid van de Democratische Republiek Congo beschreven. Een doolhof
waarop achtereenvolgens het kolonialisme en de Koude Oorlog hun stempels
zetten. Het land is een overtuigend voorbeeld van de stelling dat niet de armoede
maar de rijkdom aan grondstoffen Afrika de das omdoet. In de ‘Afrikaanse
wereldoorlog’ - die het afgelopen decennium Congo trof - vielen miljoenen

doden.

Dit jaar geeft NiZA bijzondere aandacht aan de ontwikkelingen in Congo. Onze
campagne ‘Afrika Bouwt’ richt zich op solidariteit met de mensen in Congo die
van dit totaal ontwrichte land een samenleving willen maken. Dwars tegen de
elites en de schaamteloze zelfverrijking in. Met respect voor de mensenrechten
en vrije meningsuiting, vrije media. Onlangs vonden de eerste verkiezingen
plaats. Eind deze maand wordt in een tweede ronde beslist op wie in de

komende jaren de verantwoordelijkheid rust om het land te leiden.

Het kan een teken zijn van verandering, een weg naar vrede en opbouw.
Daarmee zou Congo in het voetspoor kunnen treden van die andere landen in het
zuiden van Afrika die zich in de afgelopen vijftien jaar bevrijdden van apartheid,

van niets ontziende burgeroorlogen en conflict.



NiZA is voortgekomen uit de organisaties die al vanaf het begin van de jaren
zestig van de vorige eeuw opkwamen voor een democratisch en non-raciaal
Zuid-Afrika, tegen de koloniale politiek van landen als Portugal en Engeland.
Wij bouwen voort op de tradities van daadwerkelijke solidariteit die in de
Nederlandse samenleving leven. Die tot uitdrukking komen in talrijke

initiatieven, in steun, in vriendschappen en uitwisseling.

De passie die wij voor Afrika voelen — onze drang om mee te werken aan de
ontwikkeling van rechtvaardige economie€n — maakt ons niet blind voor
contradicties en tegenslagen. Ze zijn al even typerend voor zuidelijk Afrika
vandaag. Juist omwille van de solidariteit steunen wij de brede beweging die in
Zuid-Afrika schreeuwt om een krachtig en helder beleid van de overheid bij de
bestrijding van aids. Die van president Mbeki en minister van volksgezondheid
Tshabalala-Msimang eist op te houden met het zaaien van verwarring. Om
leiding te geven en zich te ontdoen van slechte raadgevers en misleiders, zoals
een Duitse pillendokter en een Nederlandse verpleegster. En dan hebben we nog
Jacob Zuma die president wil worden. Wat bezielt Zuma met zijn schandalige

gedrag in de strijd tegen aids?

Ons hart ligt bij diegenen die in Zimbabwe onder de meest moeilijke
omstandigheden vechten voor vrijheid, die zijn toegewijd aan de idealen van een
vrij en onafhankelijk, democratisch Zimbabwe. Een land zonder angst, zonder
vernietiging en gedwongen landverhuizingen, zonder homohaat en bittere

armoede. Een land zonder Mugabe.

Wij staan zij aan zij met hen die zich in Angola verzetten tegen het grenzeloze
gegraai van een kleine politieke elite die in haar verlangen naar mateloze

rijkdom nog weigert om te kijken naar de arme massa’s.



Onze steun gaat uit naar de ondergrondse organisaties die in Swaziland de strijd
hebben aangebonden met de machthebbers, die in het kader van een al decennia
voortdurende noodtoestand en uit naam van achterhaalde en discriminerende

tradities in het zadel blijven.

Onze betrokkenheid bij Afrika houdt kritisch en onbevangen denken in. Is er een
oplossing voor Congo? Is er een oplossing voor Zimbabwe? Wat bedoelt
aartsbisschop Tutu met zijn hartekreet dat Zuid-Afrika op de verkeerde weg is?
Waarom heeft André Brink het vertrouwen in het nieuwe Zuid-Afrika

opgezegd?

Soms lijkt er sprake van een spagaat. Het gaat goed - de burgeroorlogen in
kwaZulu Natal, in Mozambique, in Angola, zijn voorbij. De economie van

Botswana groeit. Eerlijke en vrije verkiezingen in Zuid-Afrika en Namibié.
De vrije stemmen van schrijvers, van filmmakers, choreografen, beeldende
kunstenaars, theatermakers veroveren de podia van Zuid-Afrika, en van

Nederland.

Maar er is ook bitterheid en twijfel, want het gaat ook slecht. Krijgen de
Afrikaanse landen een eerlijke kans? En nemen ze die dan? Waarom steken
machtsmisbruik en nepotisme telkens weer de kop op? Waarom dromen
honderdduizenden Afrikaanse jongeren van een overtocht naar Europa? Waarom
1s het antwoord daarop louter repressief, een mantra van ‘regels zijn regels?’
Wat moet het westen doen - of beter: nalaten - om jonge mensen in Afrika te

laten dromen van een toekomst op hun eigen continent?

Er lijkt sprake van een spagaat. Het gaat goed €n het gaat slecht. Het wordt wél

wat, maar het wordt nooit wat. In die strijd spelen de maatschappelijke



bewegingen in het zuiden van Afrika een cruciale rol. De actiegroepen voor een
effectief aidsbeleid. Vakbewegingen. Vrije en onafthankelijke media, de nieuwe
media. De sociale advocatuur. Netwerken en bewegingen op het gebied van
seksualiteit en gelijkwaardigheid. Ondernemers die hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid nemen. Onderzoekers en activisten.

Dat zijn de bondgenoten van NiZA. Onze solidariteit is blijvend. En daarin
voelen we ons gesteund door Hivos. Wij gaan door met aandacht te vragen in
Nederland en Europa voor hen die in het zuiden van Afrika aan sterke
democratie€n bouwen. Hun eisen en idealen blijven we vertolken en op

politieke agenda’s zetten.

Wij blijven internationaal denken en zoeken naar wat ons bindt in een
gezamenlijke strijd voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen in de

wereld. Dat is het ideaal waar voor wij staan en waarvoor wij blijven vechten.

Het feit dat de minister van ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Van
Ardenne, heeft besloten om NiZA niet langer te steunen is een schokkende, een
hevige tegenslag. Wij gaan tegen die beslissing in beroep en vragen een
herziening van het besluit. Natuurlijk onderzoeken wij welke fouten wij hebben
gemaakt en hoe onze voorstellen voor de komende jaren zoveel slechter zijn

beoordeeld dan onze praktijk van de afgelopen jaren.

De belangstelling voor het werk van NiZA is groot, dat blijkt ook uit recente
wervingsacties voor donateurs. Het blijkt uit de belangstelling voor deze
manifestatie — uit uw aanwezigheid. En ook uit de vele blijken van
ondersteuning die NiZA in de afgelopen twee weken ontving. Ik ben ervan
overtuigd dat de oproep, gericht aan minister van Ardenne, ‘U steunt NiZA niet.

Ik wel’ massaal zal worden ondertekend.



Ons werk, het werk van de organisaties en bewegingen in het zuiden van Afrika,
1s te belangrijk om stop te zetten. Het ideaal blijft fier overeind. Wij gaan door.
Wij stellen rechtvaardigheid tegenover handelsbarrieres en schuldenlasten. Wij
stellen vrijheid en eigenzinnig denken tegenover machtsmisbruik en
onderdrukking. Solidariteit tegenover een VOC-mentaliteit. Ik wens u — namens

Hivos en NiZA - een inspirerende en strijdbare avond toe.



