
Radiodirecteur in hel op aarde
(Artikel van John Maes, verschenen in de ‘Spits’, 16 november 2005)

Kizito Mushizi Nfundiko, directeur van radiostation Maendeleo in de provincie Zuid-Kivu, Congo:
"Maendeleo betekent vooruitgang in het Swahili. Het is de eerste gemeenschapsradiozender
van Bukavu in Zuid-Kivu. Maendeleo is opgericht in 1993 in het tijdperk van president Mobutu,
door lokale hulporganisaties die objectieve informatie wilden brengen, om tegenwicht te bieden
aan het staatsmonopolie in de Democratische Republiek Congo. Nu zijn er in heel DRC 100
gemeenschapsradio's. Hun belang is vrede, goed bestuur en ontwikkeling van het land.

Elke etnische groep heeft per week één radioprogramma, voor het behouden van hun muziek,
cultuur en spreekwoorden. Etniciteit is geen taboe-onderwerp, maar ook geen issue. De situatie
in Congo mag niet gezien worden als etnisch probleem. Congo is geen Rwanda, geen etnisch
verdeelde natie.
Het enige wat de Congolezen bindt, is armoede en ellende. In de steden sterven mensen van
de honger; op het platteland rotten de gewassen weg. Je kunt in Congo niet meer dan 300
kilometer over de weg afleggen. Voor langere afstanden moet je vliegen. Negen jaar
burgeroorlog heeft veel verwoest. Water, voedsel en onderwijs zijn voor weinigen toegankelijk.

Radio is er voor iedereen, het is het meest wijdvertakte medium. Maendeleo adviseert nieuwe
radiostations. Onze zender is geboren in een periode van democratisering en pluriformiteit. We
brengen gebalanceerd, onafhankelijk en nuttig nieuws.

Journalisten in Congo hebben twee specifieke problemen: materieel en salaris. Het gemiddelde
maandinkomen is €35. Journalisten worden omgekocht, of bieden politici aan om tegen betaling
een mooi portret over hen te schrijven. Ook Congolese radioverslaggevers vragen om geld,
bijvoorbeeld tijdens persconferenties. Ze weten niet beter, ze denken dat het hun recht is.
Amateurisme is bij veel journalisten een groot probleem. Ze negeren de ethische codes van de
journalistiek. Met een zender alleen ben je er niet.

Congo is verdeeld in drie machtsregio's. Twee worden er door rebellengroeperingen
gedomineerd. Kivu valt onder dat deel van Congo dat onder gezag van het leger staat. We
hebben hier veel mijnen, met goud, diamanten, halfedelstenen en coltan (een metaal dat in
mobieltjes gebruikt wordt, red.).

Regeringssoldaten hebben gebrek aan soldij, logistiek en voedsel. Ze missen discipline, en
stelen soms van burgers of persen ze af. Daarover discussiëren we op de zender.
Verslaggevers rapporteren daarover, en slachtoffers melden zich. Ook legerofficieren laten we
aan het woord.
Het ministerie van Informatie stelt zich tolerant op. Onlangs werd een vakbondsleider opgepakt.
Toen hebben alle kranten- en radiojournalisten zich bij de poorten van de gevangenis gemeld
en gedreigd met een persboycot. Binnen een paar uur was hij weer vrij.

Sinds de overgangsregering in 2003 is de vrijheid van meningsuiting in Kivu sterk verbeterd.
Alles wat we belangrijk vinden om uit te zenden, kunnen we uitzenden. In het voorjaar van 2006
zijn er verkiezingen, de eerste in veertig jaar. We informeren de luisteraars wat hun rechten zijn,
wat verkiezingen zijn en wat een grondwet is.

We brengen in de eerste plaats lokaal nieuws, en daarna pas landelijk nieuws. Over de tsunami
hadden we niets. De mensen weten niet eens waar die gebieden zijn. And we have a lot of
problems ourselves."


