
Z O M E R 2 0 0 5 J A A R G A N G 9 N R 2 € 5 , 5 0

Maatschappij Cultuur Reizen

Schoonheid kun je niet eten

wVerleidelijk 
Kinshasa

wPortugal’s  
zwarte verleden

Afrika is de mode



3 6 Z u i d e l i j k  A f r i k a   1 /2 0 0 5

Woedend was hij, de president van de
Democratische Republiek Congo. Voor
de tweede keer binnen een half jaar
had de Belgische minister van Buiten-
landse Zaken, Karel De Gucht, een 
diplomatiek schandaal gecreëerd
rond Joseph Kabila. In oktober vorig
jaar krenkte de boerse Vlaming Kabila
tot in diens ziel door te verklaren dat
hij “geen enkele leider heeft ontmoet
in Afrika die bekwaam is zijn land te leiden” – een uitspraak die alleen op
de Congolese president van toepassing is, omdat De Gucht tot dan toe
geen andere had bezocht. En enkele maanden later, in februari van dit
jaar, tijdens een reis die bedoeld was om de plooien glad te strijken, werd
een geheim dossier van De Gucht’s medewerkers per ongeluk openbaar.
Daarin wordt Kabila afgeschilderd als een bastaardzoon, wiens moeder
een Rwandese Tutsi zou zijn – een vloek in het hedendaagse Congo. En
zijn vader is, volgens de diplomatieke papieren, niet de vroegere president
Laurent Desiré Kabila, maar diens naaste medewerker Kanambe, die
vervolgens op gezag van de eerste zou zijn vermoord.

De woede van de Congolese president gold niet alleen de onjuistheid
van dit verhaal, en ook niet dat het uit de koker kwam van de voormalige
kolonisator. Dat maakte het weliswaar éxtra gevoelig, maar de toorn

trof dat het publiekelijk op straat lag. In
Kinshasa wordt immers al zolang en
zoveel getwijfeld over de afkomst en de
nationaliteit van hun president. Dus werd
de Belgische minister van Buitenlandse
Zaken die februaridag uiterst koeltjes
ontvangen in de Congolese hoofdstad.

Deze geschiedenis geeft haarfijn aan
wat de positie van de vierde president van
Congo is. In de eerste plaats is Joseph

nog altijd de zoon van zijn vader; in de tweede plaats heeft hij ook na vier
jaar presidentschap internationaal én nationaal nog steeds onvoldoen-
de gezag weten te veroveren. En ten derde is hij pijnlijk afhankelijk van
het Westen – ondanks alles werd De Gucht immers gewoon ontvangen.

Wie is Joseph zonder zijn vader? Hij zou waarschijnlijk nog rond-
hangen in de Tanzaniaanse havenmetropool Dar es Salaam, waar hij het
grootste deel van zijn jeugd en de jaren daarna doorbracht. Vermoedelijk
werd Joseph op 4 juni 1971 geboren, tweelingbroer van zus Jenny en de
oudste van de tien kinderen die vader Laurent Desiré bij verschillende
vrouwen verwekte. Volgens sommige bronnen is Joseph’s moeder in-
derdaad een Tutsi, zij het van Congolese afkomst. Anderen houden het
op een Luba, dezelfde etnische achtergrond als zijn vader, een stam die
in de huidige provincie Shaba (toen Katanga) leeft.

profiel

Wie zou Joseph Kabila zijn zonder zijn vader? 

Een onbetekenende Tanzaniaanse burger. Dankzij zijn

vader werd hij president van Congo en presidentskandi-

daat bij de komende verkiezingen. En dankzij zijn vaders

wanbeleid kan hij zich laten gelden als vredesstichter.

Joseph Kabila, de vredespresident van Congo

JEROEN CORDUWENER

De zoon contra zijn vader
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Veel heeft Joseph niet van Congo gezien in zijn jeugd en de jaren daarna.
Hij groeide op in Tanzania, terwijl zijn vader in de onherbergzame heuvels
op de grens van Congo en Tanzania een hopeloze guerrillastrijd voerde
tegen Mobutu om de zelfstandigheid van Katanga. Na het mislukken van
de opstand trok Kabila sr. zich terug langs het Meer van Tanganyika en
hield zich in leven met goudsmokkel en andere illegale handel. Het duurde
meer dan dertig jaar eer Kabila de kans kreeg voor revanche. Een als on-
beduidend begonnen opstandje in 1996 van Banyamulenge (aan Tutsi’s
verwante Congolezen in Oost-Congo) werd door buurland Rwanda
aangegrepen voor een eigen politiek doel: de afrekening met de daders
van de genocide die twee jaar eerder heeft plaatsgevonden en die zich in
dezelfde regio schuilhouden. Al snel groeide de opstand uit tot een
heuse rebellie tegen dictator Mobutu. Rwanda en bondgenoot Uganda
wezen de Congolees Kabila aan als leider van de beweging. Binnen zes
maanden stond deze aan de poorten van Kinshasa, verjoeg Mobutu en
nam de macht over. In dit verzetsleger, grotendeels bemand door
Rwandezen, voerde de dan 25-jarige Joseph Kabila het bevel over een
belangrijk bataljon. Die won onder meer de slag om de strategische
provinciestad Kisangani.

Berekenend spel
Kabila sr., op 17 mei 1997 ingehuldigd als president van de Democratische
Republiek Congo, ontpopte zich al snel als een evenbeeld van Mobutu,
belust op macht en geld en daarvoor belangen tegen elkaar uitspelend.
Hij verjoeg zijn vroegere Rwandese protégees en omringde zich met
een kliek uit Katanga. Er ontstond een nieuwe burgeroorlog, nog geen
twee jaar nadat hij aan de vorige een eind had gemaakt.
Een bonte alliantie steunt Kabila sr.: Zimbabwe, Angola,
Namibië tegen een verzetscoalitie van Rwanda, Uganda
en lokale rebellen. De inzet zijn de enorme mijnen met
goud, koper, coltan, diamant en andere rijkdommen van
het land. Op 16 januari 2001 werd hij vermoord, vermoe-
delijk door zijn Angolese bondgenoten, die vreesden net
als de Rwandezen aan de kant te worden gezet. Nog geen
twee dagen later werd zoon Joseph Kabila naar voren geschoven als de
nieuwe president.

De 31-jarige schuwe en onbekende generaal-majoor is dan een vreemde
in Kinshasa. Letterlijk, vanwege zijn on-Congolese jeugd en opvoeding
– lange tijd verstaat en praat hij geen Frans en het Congolese Lingala.
Hij werd daarom geminacht en bovendien gewantrouwd om zijn vader,
en vanwege zijn leeftijd en gebrek aan ervaring incapabel geacht om de
immense problemen van het land op te lossen. Dat hij toch overeind
bleef in die roerige dagen is te danken aan sluw en berekenend spel van
een klein handje getrouwen, onder wie Leonard She Okitundu, de minis-
ter van Buitenlandse Zaken en Jean Claude Masange, directeur van de
Centrale Bank. Zij balanceerden tussen de machtsblokken door, gevormd
door Angola aan de ene kant en Rwanda daar recht tegenover, met aan
de derde zijde van de driehoek de Katangese maffia.

Joseph Kabila jr. werd door zijn coaches onmiddellijk op pad gestuurd:
naar Washington, naar Parijs, naar Brussel, om internationaal aanzien
te krijgen en krediet van het Westen voor zijn positie, die door zijn vader
zo bezoedeld was. De internationale tournee was vooral te danken aan
de lobby van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel.
Tot op de dag van vandaag – Michel is nu Europees commissaris ontwik-
kelingssamenwerking – onderhoudt Kabila jr. een bijna afhankelijke
stiefzoonrelatie met Michel. Als dank aan zijn Belgische ‘peetoom’ wilde
hij zelfs een standbeeld van Leopold II terugplaatsen. Dat werd hem
door zijn Congolese entourage niet in dank afgenomen: het beeld van
de koloniale dictator heeft begin dit jaar nog geen twee uur in Kinshasa
geschitterd, voordat het weer werd afgevoerd.

Terug van zijn eerste buitenlandse reis wisselde Kabila vrijwel de
complete entourage in de politieke en militaire top van zijn vader in voor
eigen getrouwen. Daarvan is een relatief groot aantal afkomstig uit de
erfenis van Mobutu. Kabila is in meerdere opzichten een tegenpool van
zijn vader. Hij doet niet aan veelwijverij, drinkt noch rookt en – veel 
belangrijker – hecht aan vrede en eenheid.

In Congo spelen etnische relaties een uiterst belangrijke en gevoelige
rol. Joseph Kabila heeft niet zo’n achterban. Maar wat aanvankelijk een
probleem lijkt, keert zich gaandeweg ten goede. Omdat hij geen politieke
clan heeft, hoeft hij niemand te vriend te houden, en wordt hij voor
meerdere etnische partijen aanvaardbaar en uiteindelijk geaccepteerd 
– of op z’n minst gedoogd.

Kabila hervatte het vredesoverleg dat door zijn vader op dood spoor
was gezet. De Afrikaanse onderhandelaar en oud-president van Botswana
Ketume Mesire keerde terug als onderhandelingsleider, de VN begonnen
met de opbouw van hun contingenten blauwhelmen en er kwam een
inter-Congolese vredesdialoog op gang. In eigen huis maakte de jeugdige
president publiekelijk een einde aan de carrière van corrupte ministers,
en herwon zo populariteit onder de bevolking – vooral de jeugd in
Kinshasa adoreert de (bijna-)generatiegenoot. Gaandeweg ontmoette
Kabila bewondering en respect. 

Prestatie van formaat
Twee jaar nadat hij zijn vader was opgevolgd, werd met de belangrijkste
rebellenbewegingen een vredesakkoord gesloten, een prestatie van for-
maat gezien de verschillende belangen die elkaar in de weg zitten. Voor

dit jaar zijn verkiezingen voorzien. Dat is de zonnige
zijde van Kabila’s inspanningen. De keerzijde speelt
zich vooral af in Oost-Congo, dat na 1998 feitelijk in
handen is gevallen van Rwanda en rebellengroeperin-
gen die zowel elkaar, de Congolese regering als de
Rwandese indringers bestrijden – in wisselende samen-
stelling. De strijd in Oost-Congo heeft de afgelopen
zeven jaar aan naar schatting drie miljoen mensen het

leven gekost. Kabila keerde zich verschillende keren wanhopig, dan weer
manhaftig tegen de Rwandese indringers. Niet dat hij zelf onschuldig is.
In zijn pogingen de Rwandezen te verjagen sloot Kabila jr. monsterver-
bonden met de beruchte Interahamwe, de aanstichters van de Rwandese
genocide, die zich in de jungle van Oost-Congo schuilhouden.

Onder internationale druk koos de militaire strateeg medio 2004
voor een andere tactiek. Eerst reisde hij openlijk door de provincie
Noord-Kivu en bracht een historisch bezoek aan Kisangani. Daarmee
liet hij zien dat de Congolese president zijn gezag ook hier kan laten
gelden. Vervolgens startte hij in het geheim onderhandelingen met de
Rwandese rebellen, met als doel totale ontwapening. Een gewaagde en
baanbrekende operatie, waarvoor hij de hulp inriep van de religieuze
congregatie Sint Egidius in Rome. Die had eerder succes geboekt met
vredesonderhandelingen in Mozambique.

En ze boekte ook hier resultaat. In maart van dit jaar kondigden de
Rwandese rebellen de overgave aan en de wens terug te keren naar huis.
Daarmee is de laatste angel uit het Oost-Congolese conflict gehaald.
Met steun van de blauwhelmen van de VN, door Kabila van harte ge-
steund, wordt gewerkt aan een lange en voorzichtige weg naar herstel.

Kabila zal zich kandidaat stellen voor de komende verkiezingen. Niet
omdat hij aan de macht hecht, zo zegt hijzelf. “Ik kan heel goed leven
zonder president te zijn.” Het ambt is hem in 2001 opgelegd en sinds-
dien vult hij dat met grote precisie en passie in. “Zodat er eindelijk weer
vrede komt in mijn land.” Die laatste twee woorden zijn bewust gekozen.
Voor de Congolezen zijn ze als balsem voor de gekwetste ziel•

Vooral de jeugd in
Kinshasa adoreert
de jonge president


